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Foei, Fidel,'wat ben je traag!

Wel, wat heb je toch vandaag?

Kijk nu, telkens sta je stil,

Ik begrijp niet, wat je wil.

Moet mijn stok je loopen leeren?

'k Denk, dat zul je niet begeeren.

Vindt je ’t prettig, paardje rijden?

Liefje, houd je stevig vast,

Anders sla je achterover,

Zus, voorzichtig, opgepast!

Dat zal ik jullie laten zien.

Maar Coba heeft te veel gezegd:
De bal komt inde sloot terecht.

Wat ligt mijn bal er prachtig voor,

Ik sla hem nu ineens er door.

Ja, ja, Johan en Willemien,



Jan en Jetje zien we hier

In een auto rijden;
Is er niemand anders bij?
Zijn ze met hen beiden?

Ja warempel, kijk maar goed!
Sturen, dat doet Jantje,
’t Flinke ventje kan het wel,

’t Is een brj-de-handje.

Marietje speelt piano,
Ze zingt er soms eens bij.
Haar Karo luistert gretig:

„Wat gaat dat mooi”, denkt hij.

Willem, kijk cens even hier!

Wat heb ik een prachtig dier,

’k Ving het inde beukenheg,

Is het. soms een kever, zeg?



De stoomboot schommelt op en neer,

„Durf jij er op?’' „Ik dank je zeer.”

Een Rus, in pels en muts gekleed,
(’t Is koud in Rusland, zoo je weet).
Die speelt een aardig Russisch lied,
Maar heel welluidend klinkt het niet.

Een gans met mes en vork er in;

Een lekkernij, wie heeft er zin?



De bontgekleurde kakatoe

Maakt ak’lig veel lawaai

In wanne landen hoort hij thuis,
Zoo ook de papagaai.

Een opperhoofd der Indianen,
Zoo’n woestaard met zijn lange speer,

Zou ik niet graag tot vijand hebben,

Hij ’s waarlijk geen gemak’lijk heer.

Daar stijgt de lucht-

ballon omhoog,
Geheel gevuld met

gas.
Wie deed niet graag

een tochtje mee?

Als ’t niet gevaarlijk
was.



Wat ’s dat voor grappige vertooning?
Hoe schrikt deez’ dikke, oude heer!
•Terwijl hij leest, komt daar een eekhoorn
En zet zich boven op hem neer.

De kindren hadden hem gevangen,
En lieten nu het makke dier

Een kindje ligt te slapen hier,
Heel rustig, lief en zoet;

Maar waar zou toch het zusje zijn?
Dat op hem passen moet?

Een poosje inde boomen klautren,
Dat was voor allen een pleizier.
Maar toen ze ’t weer in ’t kooitje lokten,
Met nootjes, klontjes, suikerzoet,
Toen sprong het eensklaps uit de takken

En zette zich op Grootpa's hoed.



Vrie hoort niet graag een stukje
Muziek zoo nu en dan?

Al is het maar een deuntje
Van Teun, 'den orgelman.

Hij speelt een vroolijk walsje
En Onno en Agaat,
Die dansen hand aan handje
Heel netjes inde maat.

Muziek is steeds opwekkend;
In achterbuurt en steeg,
Daar brengt een aardig mopje
Veel vrooiijkheid teweeg.




