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De eendjes gaan naar een bruilofsfeest,

Ze zijn nog nooit zoo chic geweest.

Ach, die arme oude man,

Die zoo prachtig harp spelen kan,

Heeft zoo weinig geld om te leven,

Daar om zal ik hem wat geven.

De jongen brak de mooie kan,

Maar hij trok er zich niets van aan.

Piet en Marie zitten by de kooi,

Marietje vindt het vogeltje heel mooi,

En zy zegt hoor je wel piet,
Het vogeltje dat zingt een lied



Frits en Marie zullen zich niet vervelen,
Door inde wei met hun schaapjes te

spelen.

Hoe die jongen teekenen kan,
Ja, het is een pracht,
Af is de ruiter, voor men het had gedacht.

De kip die zit op haar nest.

De haan die vindt dat opperbest,
Veel eieren leggen vindt hij goed,
Want dan krijgt hij een groot gebroed.



Het is hier kinderbal,
De muzikanten drie in ’t getal
Spelen en lustig wysje,
Terwijl Max aardig gekleed,
Heel lustig een walsje deed

Met een aardig meisje.

Doch een die staat het lang niet aan,

Dat ze zoo spelen gaan.
Het is de hond zie hoe hangen zyn ooren,

Hij is niet voor muziek geboren,
Doch op de hoek, de pierrette,
Die heeft de grootste pret



Is het winderig en weinig warm,

Neen je schaatsen onder de arm,

Ga dan allen naar de baan,

En doe daar je schaatsen aan,

Je gloeit je wangen worden rood,
En’s middags eet je veel meer brood.

Zooals men op dit plaatje ziet.

Houden deze kinder veel van Muziek.

De lammetjes loopen inde wei,

Tilly en Neüy komen er bij.



Deze vrouw gaat alle dagen
Naar de markt met haar wagen

Hoe harder je loopt, hoe hooger hy gaat,
Zoo geeft Marie haar broertje raad.

Voor wij ’s avonds slapen gaan,
Moeten wy eerst bidden gaan,

Voor alle goeds ons geschied,
Vergeten doen wij zulks niet.



Des zomers met paschen dan geeft het pleizier
Dan komer er eieren dat zie je hier,
Want de haasjes dat zult ge wel weten,

Hebben die overal neer gesmeten.
Tusschen het groen en in holen,

Overal ligt het verscholen.

Jongen en meisjes een heel stel,
Zoeken de eieren en ze vinden ze wel,



Klein kleutertje, wat doe je daar?

Schrijf jij in ’t boek van Koos?

Als hij uit school komt, en het ziet,
Dan is hij zeker boos

Bakker:

„Wat laffe streek! Wat heb j’ er aan?

Moet jij dat kleine ventje slaan?

Schoorsteenveger:
„Bemoei je met je eigen zaken!

Je hebt met mij geen zier te maken

Dat kleine ventje is een rakker,
Dat kan ik jou vertellen, bakker;

Hij scheldt en plaagt mij keer op keer,
En dat verdraag ik nu niet meer;

Maar spring je voor hem inde bres,
Dan geef ik j’ een geduchte les!“

En
... . pats! Daar krijgt de goede bloed

Zijn witte wang zoo zwart als roet.



Het is zomer; Het is zomer,

De winter is voorby,
De kinderen gaan kransenviechten

Inde groene wei.






