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door Mevrouw C, BROERS—DE JONGE.

Groote honden krijgen kluifjes,

Brood en weet ik, wat al meer.

leder op zijn beurt, hoor Bello,
Straks krijg jij en Tom wat meer.

„Bello, houd eens op met blaffen,
Jij hebt eerst genoeg gehad;
Deze melk is voor de kleintjes,
Ja, die lusten ook wel wat.”



Kooi, die zou je gauw verscheuren,
En dat zal me niet gebeuren.
Moeder krijgt mijn ruiker hoor,
Die is mij er dankbaar voor.

Hokje, ga eens wat op zij.
En laat mij nu eens voorbij;
Wou je naar mijn bloemen happen?
Nu maar zeg, dat kun je snappen!



Lijster.

Geelvink.

Putter.

‘Sijsje.

Groenvink.tikster.

Kakatoe.

Muscli.

Specht.
Nachtegaal

Vlasvink.Roodborstje.Bosehvink.



Een zwarte raaf, zoo’n stoute rakker

Gaat haastig met een kluifje heen.

De oude poes ligt zoet te slapen,

Het kleine goedje is alleen.



En (les avonds, voor de schemering',
Haalt hij ’t vee er weer van (laan;

Moeder heeft dan, als hij thuis komt,

’t Avondrtiaal op tafel staan.

’s Morgens hrengt de kleine Barend,
Met zijn zweepje inde hand,
Ijiistiir vaak een deuntje fluitend.

Vaders koeien naar het land.



Willem, kijk toch eens, het veulen

Legt zijn kop hier op het lick.

Zie, het neemt de versche klaver

Uit mijn handje met zijn bek.



Bok.

Koe.

Schaap.

Marmotjes.
Kat

Paard.

Konijntjes,

Lam.

Hotul.
Ezel.

Ree.



’k Wou de diertjes eventjes
Prettig- samen laten spelen;
Maar als jullie twee 'nier blijft,
Zal liet hun wel gauw vervelen.

Stoute hondent Weg van hier!.

Wil je mijn konijntjes plagen?
Met mijn bezem zal ik jou
Aanstonds uit mijn tuintje jagen.



Nu heb jelui vooreerst genoeg
-

,

Maar ’k wil je nog wat zeggen :

Nu moet je me uit. dankbaarheid

Een lekker eitje leggen.

Mijn kippetjes, daar ben ik weer.

Ik zal je laten smullen,

Je kunt met lekker, voedzaam graan

Je kleine buikjes vullen.



Koe. Kalf

Hond.
Varken.
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