
TT * T
/ jf vprro
K~S ~M. %y p KSA

, ' •:■

Door S. Salomons



koninklijke bibliotheek

27301222





In Brazilië stroomt de Amazonenrivier een

der grootste en geweldigste stroomen der ge-

heele aarde. Enorme oerwouden strekken zich

aan de oevers van deze stroom uit en in deze

wildernissen leven nog Indianenstammen in

geheele verwildering. Het zyn geboren jagers

en ook in het visschen zyn ze zeer behendig.

Met hun kano vaneen uitgeholde boomstam

gemaakt, laten ze zich met de stroom afzakken

en een boomtak doet dan daarby dienst als

roeispaan. Menige blanke, die zich verstoutte

deze wildernissen te betreden moest zulks met

den dood bekoopen, daar deze wilden geen

genade kennen en alle blanken, die in hunne

handen komen, zonder genade dooden.





De Noordpool.
Aan den uitersten grens der aarde ligt een onbekend gebied, de Noord-

pool genaamd. Groote ysmassa’s treft men daar aan, terwyl de

temperatuur ver onder vriespunt staat. Het is daar zoo koud, dat de

adem van mensch en dier bevriest en men zich geheel en al met

dierenvellen moet bedekken opdat geen lichaamsdeelen zullen afvriezen.

Toch leven er menschen en dieren in deze ysmassa’s. De Eskimos is

een volksstam, die er thuis hoort en walvisschen,

ysbeeren en zeehonden komen er veelvuldig voor.

Ook zyn er verschillende soorten van ysvogels.
De jacht op de walvisschen is buitengewoon ge-

vaarlyk. Alleen de Eskimos die in deze streken

geboren zyn en thuis hooren kunnen zulk een jacht

met goed succes volbrengen. De walvisch wordt

met een harpoen inden rug getroffen en deze

harpoen aan een enorme lange kabel aan het schip

bevestigd. Enorm groot kunnen deze walvisschen

zyn met hun ontzettende kracht zyn ze in staat

met een slag van hun staart een boot te verpletteren.

Van de walvisschen komt de bekende levertraan en

ook zyn vleesch wordt veel gegeten.





Uit Mexico.

Inde nabyheid van de Rio Grando, welke stroom Noord-Amerika

scheidt van Mexico weiden groote kudden runderen. Deze runderen

behooren tot de halfwilde dieren, welke het geheele jaar op de prairiën

grazen en daar hun voedsel zoeken. Door de veedryvers worden in het

voorjaar groote dryfjachten gehouden om deze dieren te vangen. Deze

veedryvers worden ranchers genoemd en wonen in hutten aan den rand

der prariën. Het zyn ruwe lieden die buitengewoon behendig zyn in

het paardryden en in staat zyn urenlang op de wilde prairiepaarden rond te

ryden met de lasso in hunne handen, gereed om de runderen met hunne

lasso te omstrikken en hen te dryven inde afgesloten ruimten, waar de

beesten dan tydelyk geborgen worden. Zy leveren dan later deze runderen

aan de groote slachteryen en hebben op deze wyze

een ryk bestaan.



De Laplanders.
In het hooge Noorden strekken zich eindelooze ysvelden uit. Zoo

ver het menschelyk oog reikt, ziet men niets anders dan woestenyen en

zeer weinig dieren en vogels kunnen daar dan ook leven. Dit is het

gebied waar de Laplander zich thuis gevoelt. De Laplander heeft geen

vaste woonplaats. Met hunne rendieren, die onmisbaar voor hen zyn,

trekken zy, hun geheele have op sleden medenemend het land door om

door het verhandelen van dierenvellen en rendierenvleesch in hun bestaan

te voorzien. Het is in ieder geval een eigenaardig volkje deze Laplanders.

Als men hen goed bekykt, dan lyken ze allemaal

min of mer op een of ander dier, dat op twee

beenen de wereld doorloopt. Wegens de hevige

koude, die in het Noorden heerscht zyn de Lap-

landers geheel met dierenvellen bedekt. Veel

jacht wordt door hen gemaakt op ysbeeren,

daar zy het vleesch van den ysbeer inzouten

en langen tyd kunnen bewaren en tevens

omdat ze de pels vaneen ysbeer zeer duur

kunnen verkoopen. Inden winter is alles met

een dikke laag sneeuw bedekt en ziet men

dikwyls rendiergespannen op de kale vlakten

van Lapland.





Een karavaan inde Woestyn
Aan den meest Zuidelyken kant van onzen aardbol inde heete land-

streken strekken zich onmetelyke woestenyen uit, waar geen gras-

sprietje kan groeien en geen boom kan bloeien, dat is de streek van de

woestyn. Deze woestyn kan men niet alleen doortrekken, wegens de groote
gevaren door wilde benden overvallen te worden. Gezamenlyk worden

deze woestynen doortrokken op kameelen, die dan ook terecht het schip
der woestyn genoemd worden. Deze dieren kunnen dagenlang zonder

eten en drinken blyven omdat zy aan het einde der gorgel een groote zak

hebben, waarin ze hun voedsel kunnen bewaren. Op sommige plekken
inde woestyn bevinden zich vruchtbare plekken, oasen, genoemd, waar

gewoonlyk een bron zyn helder frisch water doet ontspringen en groene

palmboomen den afgematten reiziger uitnoodigen in hunne koele schaduw

uitte rusten van de ontzettende vermoeienissen, die zulk een reis met

zich meebrengt. Een aantal van dergelyke reizigers wordt een karavaan

genoemd en vele verhalen van de lotgevallen van deze karavanen zyn

reeds meermalen beschreven.





Op de tygerjacht.
In Oost-Indie zyn nog vele streken, waar wilde dieren huizen. Vooral

de tyger is de gevaarlykste daarvan en voor een tygerjacht is dan ook

veel moed en wilskracht noodig. Zulk een dryfjacht geschiedt op oli-

fanten. De dryvers nemen bovenop de olifanten plaats terwyl de hoofd-

man op den nek van het beest gaat zitten. Zoodra nu de tyger gezien
is, wordt deze door de olifanten achtervolgd en naar

het open veld gejaagd. Menigmaal gebeurt het

dan, dat de tyger op den rug vaneen olifant

springt en nu kent de woede van het kolossale

beest geen grenzen meer. Hy laat zich nu

bovenop de tyger vallen of tracht hem met

zyn slurf te grypen. Met enorme kracht

wordt de tyger nu inde lucht geworpen

en valt dan dood neer. Zeer gevaarlyk is

zulk een stryd tusschen olifant en tyger
voor de jagers. Zy moeten zeer vlug
van den rug van den olifant afglyden om

niet eveneens door het logge dier ver-

pletterd te worden.








