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Wat doet daar Moeder Gans?

Zy byt in het broekje van Hans

Hy heeft zeker kwaad gedaan
En wil nu gauw weer hier vandaan..



Bokje wou aan het hollen gaan
En op zyn achterste pooten gaan staan.
Maar broer houdt hem stevig vast
En denkt, nu maar opgepast.



Wie zit er in myn rennetje
Denkt er Moeder hennetje.
Zeg lieve kleine broer
Heb jy voor myn kindertjes, voer?



Het varken met zyn biggetjes
Krygen het voedsel in hun trog.
Zeg broertje heb jy soms nog?
Wat te eten voor myn kindertjes.



Tok, tok, tok roept de haan,
Laat ons toch niet langer staan 1
Wachten op ons voedsel hier

Wy zyn hier wel met tweemaal vier.



Hoort daar eens wat schoon geluid
Tommy speelt daar op de fluit.
En die lieve kinderen hier
Dansen saam met veel plezier.



Wy dansen in het rond \
Zyn vroolyk en gezond. 1
Om den grooten eikenboom '
En drinken zoete melk

mit room.



Marietje vond het heusch niet aardig;
Van die stoute koe.

Zy vrat de mooie bloemen op,
Die zy plukte voor haar Moe.



Uit het bosch kwamen drie haasjes
Het waren al heele baasjes.
Ze speelden samen inde wei,
En waren verheugd en bly.



Dag ezeltje „Grauw“
Zeg hoe heb ik het nou,

Wil je soms ook gaan baden?

Ik zöu je dat heusch niet raden..



Wie komt daar aan myn bedje staan

En kykt my zoo verwonderd aan,

Ben ik nu nog aan het droomen?

Of is de geit aan myn bed gekomen.



Zyn die twee heusch niet bang?
Want zy staan daar al lang.
Een köe komt naar hen toe
En zegt tot hen. boe, boe, boe.






