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Zoo lekker krijgt ge ’t nimmer weer;

Zeg, pop, hebt gij geen honger meer ?





O Krijg ik van spijs eri drank zóó veel,
’kGeef dan den dieren óók Iran deel.





’t Schijnt wel een soort van ganzenraad
Waar Keetje naar te luistren staat.





Zij heeft genoeg gespeeld, Annet,

Leg ’t popje ook nu maar stil naar bed.





Hoe prettig en hoe onverwacht,

In ’t sleedje naar de school gebracht!





Zie zoo, aan elk zijn eigen deel,

Dus hebben wij er even veel.





Die vruchten zien er heerlijk uit;

Had ik dat mandje maar met fruit!





Zie eens hoe lief, schoon zelfs beloerd,

Dat vogeltje zijn jongen voert.





Loop hard, nog harder, vlugge Piet,
Maar gij blijft staan en’t helpt u niet





Heel digt bijeen, in kort bestek,
Wordt hier de tafel huisvertrek.





Een wagen vol met bloemen, nu,

Zeg, zijn die allen ook voor u?





Och, houd hem vast bij kleed of hand,
Loop toch zoo digt niet aan den kant!












