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Dat popje lykt klein duimpje wel

Waarvan ons grootmoeder heeft verteld.





Deez’ appel koos

ik uit velen

Kom broer, wy gaan

hem samen deelen.

Vosje heeft een gans genomen
Geef hem gaauw ons weer

Ik zie daar reeds mm

den jager komen Ig|
Die schiet ie zeker neer.



Meikever is een vliegend beest

Hy is wel dik, maar zonder geest.

Ziet wat mooie bloemen

Wy plukken in het woud

Zien wy er nu n'et u^

Als oi' wy pas zyn getrouwd?



Mevrouw Poedel gaat
uit

Haar dienaar is er by
Mop laat met zich handelen

Hy doet dienst als lakei.



Hop hop hop
’t Paard gaat in galop
Haver wil ’t paardje eten

Wie zal dit niet weten

’t paardje lust geen stroo

hop hop ho.




