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Zie, dien schoonen, bonten vlinder

Zal ik vangen zonder hinder.

De strenge winter is vorbij,
’t Viooltje bloeit nu reeds voor mij.





Lustig wordt door ons gesprongen

En daarbij een lied gezongen.

De kindertjes hebben veel pleizir,
Grootvader viert zijn verjaardag hier.





Hoe stevig ook deez’ pop moog’ zijn,
Zij valt ras door den zonneschijn.

De kleinen rijden in vrolijken draf'

De gladde ijsbaan steeds op en af.





De wedren is een vrolijk spel,
De snelste rijder wint het wel.

Wij baden ons inden koelen vloed;
Dat doet bet matte ligchaam goed.







Eerst heeft hij den hond geplaagd,
Die hem nu vol angst verjaagt.

Hector is een verstaudig dier;
Hij apporteert de hazen hier.





Ik ploeg den grond, en zaai het graan,
O God! geev' Gij er zegen aan.

Hoe lustig en vrolijk is de tijd,
Als de raaaijer het koren snijdt.





Bij liet beekje, frisch en klaar.

Zit de kleine hengelaar.

De schipper roeit met een vrolijk gemoed,
Door den steeds hevig schuimenden vloed.





Slaap nu, zieke broertje! zacht,
Moeder houdt bij u de wacht.

De vrede is aan onzen kant;
Wij vechten dapper voor het land.
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