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TIM EN TOM GAAN KAMPEREN



Tim werd wakker en dadelijk wist hij het weer: ”Ik ben

vandaag jarig!”
Hij holde naar beneden, waar een groot pak voor hem lag.
Wat zou erin zitten?



Een tent! Hij had van zijn vader en moeder een tent ge-

kregen! ”Mag ik hem inde tuin opzetten?” vroeg Tim opge-
wonden. ”Natuurlijk!” zei vader.

Juist toen de tent stond kwam Tom, zijn vriend, er aan, met

veel geraas en geknetter van zijn motorfiets. ”Gefeliciteerd!”

riep hij. ”Wat een super-tent, zeg!”



Tim’s tent was groot genoeg voor twee en al gauw hadden
de vrienden een schitterend plan. Ze zouden gaan kamperen!
Op de motor van Tom en ze zouden inde tent van Tim

slapen! De volgende morgen vertrokken ze.



Tegen de avond vonden ze een mooi plekje om hun kamp op
te slaan. Vlakbij een vijver, onder een boom. Tim zette de

tent op en Tom begon eten te koken, nadat hij eerst zijn
valhelm aan de boom had opgehangen.



Al gauw was het bedtijd. De vrienden waren moe na de tocht.

Maar toch konden ze niet slapen. Eerst gaven de kikkers in

de vijver een luidruchtig concert en daarna begon er een uil

te roepen.



De volgende dag scheen de zon en na een duik inde vijver
wilden Tim en Tom nog lekker inde zon een dutje doen.

O, wat was kamperen toch fijn! Ineens.
. . pssssst. . .

Tom’s

luchtbed liep leeg. Twee stekelvarkentjes hadden er met hun

stekels gaatjes in geprikt!



De vrienden lachten erom en na een heerlijk ontbijt wilden

ze nog even slapen. Tim dacht, dat hij Tom hoorde snurken!
Maar plotseling sprong Tom overeind, schreeuwend: ”Help,
help! Een stier!” Tim rende achter hem .aan.



Ze holden naar de boerderij en

gebeurd. ”Ha, ha, ha!” lachte de boer, ”dat is helemaal geen
stier! Dat is Grietje, onze koe! Kijk, daar komt moeder de

vrouw met een glas melk voor jullie. Van Grietje! Drink het

maar lekker op! Ha, ha
. .

.!”



De boer vertelde toen ook, waar het echte kampeerterrein
was. Toen Tim en Tom op weg er naar toe gingen, namen

ze ergens een verkeerd pad en ineens waren ze verdwaald in

een groot bos. Tot overmaat van ramp hadden ze geen ben-

zine meer! Wat moesten ze doen?



Juist toen ze zich zorgen begonnen te maken, hoorden ze een

auto aankomen. Het was een bestelwagentje. ”Hallo!” riep de

chauffeur, ”zijn jullie de weg kwijt?” Tim en Tom vertelden

hem alles en de chauffeur bood aan hen naar het kamp te

brengen.



En toen werd het pas echt fijn! Ze kregen een heleboel

nieuwe vrienden en het was enig om ’s avonds rond het

kampvuur met z’n allen te zingen! Kamperen! Dat was toch

wel het allerleukste, wat je in je vakantie kon doen!






